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s x, A Gt ] e P . . 'Toen ik naar Belgié kwam, was ik heel bang. Ik kende mijn

biologische ouders niet en mijn adoptieouders wisten niets
over India. Dat maakte het extra moeilijk." De screening van
zowel de kandidaat-adoptieouders als de geadopteerde is
altijd sterk afhankelijk geweest van het beleid van de des-
betreffende adoptiedienst. In vergelijking met wat Yamuna
meemaakte, gebeurt de screening van zowel de kandidaat-
adoptieouders als de geadopteerde vandaag gelukkig een
pak grondiger. Wat niet wegneemt dat adoptie nog steeds
een complex verhaal is...
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VORIG JAAR WERDEN er in

ons land 85 kinderen geadop-
teerd. In 22 dossiers ging het
om binnenlandse adoptie.

Een kind uit een ander land
adopteren, blijft het populairst.
Al merken we daar de laatste
jaren een stevige terugval. In
2016 meldden zich 426 nieuwe
kandidaten voor adoptie, waar-
onder 64 alleenstaanden en 71
holebikoppels.

In 2005 voerde ons land
het Adoptieverdrag van Den
Haag in. Dat zet het belang van
het kind op de eerste plaats en
streeft naar meer transparan-
tie. Voor de kandidaat-adoptie-
ouders betekent dit een lange
procedure en een oefening in
geduld. Jaren van geduld.

Adoptie is dus zeker geen
evidentie. Niet voor diegene die
afstand doet, niet voor de adop-
tieouders, en zeker niet voor
de geadopteerde zelf. Die komt
in een totaal nieuwe situatie
terecht, vaak in een voor hem of
haar onbekend land en met veel
vragen. Vragen die soms voor
altijd onbeantwoord blijven.

De roots

Yamuna (39) kwam in 1983 uit
India naar Belgié. Ze was toen
vijf en een half. Ze weet niet
wie haar biologische ouders
zijn en wat haar verhaal is. Dat
knaagt. Ze blijft zoeken naar
haar roots. Ze zoekt antwoor-
den op haar vragen en dat is
logisch.

“Niets weten, dat is het
ergste. Ben ik afgestaan, te
vondeling gelegd of ben ik
weggenomen? Ik weet het niet.
1k heb nog enkele herinne-
ringen aan het weeshuis. De
rest is voer voor speculatie. Zo
herinner ik me twee vrouwen
die vaak op bezoek kwamen in
het weeshuis, maar met wie ik
geen contact mocht hebben.
Wie ze waren, weet ik niet. De
zusters wilden me niets vertel-

len en ook mijn adoptieouders
hebben nooit het achterste van
hun tong laten zien over mijn
afkomst. Ik heb het gevoel dat
ze meer weten maar niet wil-
len dat ik op zoek ga. Toen ik
hen vertelde dat ik antwoorden
zocht, stuitte ik op onbegrip bij
mijn adoptiemoeder. Dat deed
veel pijn.”

Yamuna heeft nog een
geadopteerde broer uit India.
Hij kwam naar Belgié in 1980
toen hij 7 jaar oud was. In
tegenstelling tot haar voelt hij
niet de behoefte om op zoek te
gaan naar zijn roots. Yamuna
heeft enkel foto’s van de laatste
maand in het weeshuis maar
niet van toen ze baby was.

Wat haar doet vermoeden dat
ze niet lang in het weeshuis
heeft gezeten. Het blijft dus
een mysterie. Of zoals het op
haar papieren staat: ‘kind van
onbekende ouders’.

Liever geen
vondelingenschuif

Leen Van Damme, stafmede-
werker bij het Vlaams Centrum
voor Adoptie (VCA): “Ik kan
me voorstellen dat over geen
informatie beschikken erg is.
Gelukkig is die transparantie
sinds het Verdrag van Den Haag
veel verbeterd. Al hangt het
sterk van land tot land af. Net
om die reden zijn wij ook geen
voorstander van de vondelin-
genschuif, het initiatief van de
vzw Moeders voor Moeders.
Een kindje dat zo gevonden
wordt, kan geplaatst worden via
het Adoptiehuis. De begelei-
ders daar proberen wel om de
moeder of aanverwanten te
vinden en de keuze te geven om
het kind in een vertrouwde om-
geving te laten opgroeien. Dat
werkt. Slechts 1 op 4 doet nog
effectief afstand van het kind.
Wij roepen liever aanstaan-
de moeders die twijfelen op
om zich aan te melden bij het -

YAMUNA
'k heb nog enkele herinneringen aan
het weeshuis. De rest is voer voor speculatie.'
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Adoptiehuis waar ze discreet
kunnen bevallen en we samen
naar oplossingen kunnen zoe-
ken. Want bij adoptie verbreek
je alle banden en voor ons is
dat de allerlaatste optie.”

Grondige procedure

An en Dirk* zijn sinds 2009
de fiere adoptieouders van de
zusjes Demekech en Tezeta uit
Ethiopié: “Wij zagen adoptie
altijd als een optie, ook toen
het nog niet duidelijk was dat
we zelf geen kinderen konden
krijgen. Dat maakte de keuze
nadien misschien vanzelfspre-
kender. Via de website van het
Vlaams Centrum voor Adop-
tie (VCA) van Kind en Gezin
kwamen we de procedure op
het spoor.”

Door de jarenlange wacht-
tijd voor binnenlandse adoptie
kozen ze voor buitenlandse
adoptie. De verplichte cursus
die je moet volgen, vinden zij
een goede zaak. “Je leert veel
bij, onder andere over wat
adoptie precies inhoudt. Dat
hebben we nadien ook in de
praktijk toegepast.”

Het maatschappelijk on-
derzoek is zwaar en ingrijpend,
maar daar hadden An en Dirk
alle begrip voor. “Het is belang-
rijk dat een kind terechtkomt
in een veilige omgeving met
ouders die emotioneel stabiel
zijn. Het gaf ons wel de nodige
stress, want van het resultaat
hangt tenslotte af of je al dan
niet mag adopteren.”

Plaats 102

Ze werden geschikt verklaard
en kwamen bij Ray of Hope op

‘In Zuid-Afrika vroeg de lokale organisatie een bewijs
dat we christenen waren, wat we niet hadden.'

YAMUNA: 'Mijn adoptieouders wilden hun eigen leven
blijven leiden van voor ze kinderen hadden. Ze hebben nooit
echt tijd gemaakt voor mij, vond ik.'

plaats 102 van de wachtlijst te
staan. “Na ruim een jaar kwam
dan eindelijk het verlossende
nieuws en kregen we informa-
tie over onze kinderen. Enkele
maanden later zijn we, samen
met 6 andere koppels die bij
Ray of Hope waren aangeslo-
ten, naar Ethiopié vertrok-
ken. Na een week konden we
onze kinderen eindelijk in de
armen sluiten en samen terug
afreizen.”

“De oudste was aanvanke-
lijk enorm extravert en ging
bij iedereen op de schoot. Als

AN EN DIRK

we niet geleerd hadden over
het belang van hechting aan

de (adoptie)ouders, zouden
we dat waarschijnlijk schattig
hebben gevonden. Maar op dat
moment was het belangrijk
dat ze zich in de eerste plaats
enkel aan ons hechtte.”

Broers en zussen
adopteren

“Zelfs onze ouders mochten in
het begin niet op bezoek. Dat
is hard, maar zo hebben we de
juiste basis kunnen leggen. Het

is ook in die cursus dat we hoor-
den over de mogelijkheid van
een ‘sibling’” adoptie. Daarbij
kun je broers en zussen adop-
teren. We wilden graag twee
kinderen, sibling adoptie kreeg
dus snel onze voorkeur. Voor
die kinderen is het ook goed,
want ze worden niet uit elkaar
gehaald en hebben een gemeen-
schappelijke achtergrond.”

'lk heb nooit het
gevoel gehad dat ik
gewenst was'

De grondige procedure die

we vandaag kennen, is er niet
altijd geweest. Voor de adop-
tieouders van Yamuna volstond
het feit dat ze financieel
solvabel waren. Het gebrek aan
een grondige screening heeft
in het verleden veel problemen
veroorzaakt.

Niet iedereen is volgens
Yamuna geschikt. En dan heeft
ze het ook over haar eigen
adoptieouders. “Ze wilden hun
eigen leven blijven leiden van
voor ze kinderen hadden. Ze
hebben nooit echt tijd gemaakt
voor mij, vond ik. Onder het
mom dat er geen geld was
voor uitstapjes. Maar samen
iets doen, hoeft niet altijd geld
te kosten. Tk heb nooit het
gevoel gehad dat ik gewenst
was. Als kind is dat het ergste
dat je kunt meemaken. En als
geadopteerde is dat een tweede
mokerslag want je hebt al een
litteken opgelopen door af-
stand van je land en je familie
te moeten doen. Dat ik weinig
zelfvertrouwen heb, is in grote
mate daaraan te wijten.”

Het belang van
adoptieorganisaties

Een kindje ‘kiezen’, is en blijft
een vreemd gegeven. In een
ideale wereld bestaat adoptie
uiteraard niet en groeit elk

kind op in zijn eigen gezin. Of »
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Praktisch
&
wettelijk

Adoptie kreeg een duidelijk omlijnd wettelijk kader
in 1993 met het Adoptieverdrag van Den Haag. Dat
verdrag trad in Belgié in werking in 2005. Voordien
was er in ons land slechts een beperkte wetgeving en
volstond het te voldoen aan de voorwaarden opgelegd
door het land van herkomst in het geval van interlande-
lijke adoptie.

Sinds 2005 moeten adoptieouders verplicht een ge-
schiktheidsprocedure doorlopen. Daarin volgen kan-
didaten de verplichte voorbereiding en na een maat-
schappelijk onderzoek verklaart de familierechter je al
dan niet geschikt voor adoptie.

Als dat zo is, maak je een keuze tussen binnenlandse
of buitenlandse adoptie en volg je de bemiddelings-
procedure bij een erkende adoptiedienst. Voor bin-
nenlandse adoptie is dat het Adoptiehuis in Antwerpen,
voor buitenlandse adoptie telt Vlaanderen drie erkende
instanties: Ray of Hope, Het Kleine Mirakel en FIAC.

Bij buitenlandse adoptie kun je ook kiezen voor een
zelfstandige adoptie. Dan moet je samenwerking in
het herkomstland eerst onderzocht en goedgekeurd
worden door het Vlaams Centrum voor Adoptie.

Wettelijk gezien staat adoptie gelijk aan zelf bevallen.
Dat betekent dus dat voor de geadopteerde dezelfde
rechten gelden als voor een eigen kind, ook wat het
erfrecht betreft.
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- in een vertrouwde omgeving.
Sarah Goorix, trajectbege-
leider bij VCA: “Dat was ook
het uitgangspunt voor het
Adoptieverdrag van Den Haag.
In de eerste plaats zoekt men
adoptieouders in het land van
herkomst. Daarnaast worden
adoptiekanalen gescreend om
te zien of alles legaal, trans-
parant en in het belang van
het kind gebeurt. Door de
toepassing van het Verdrag
worden kinderen vaker in hun
herkomstland opgevangen.
Vandaar dat er minder buiten-
landse adopties zijn.”

Een land als Ethiopié is nu
dus veel minder aanwezig in
de cijfers. In 2009 was dit voor
An en Dirk niet het geval: “We
hadden niet echt een voorkeur
voor een land. Al is het wel
zo dat we persoonlijk weinig
affiniteit hebben met pakweg
Kazachstan. Het feit dat wij
een sibling adoptie wilden,
zorgde op zich al voor een
natuurlijke selectie. Niet elke
organisatie biedt dat aan. In
een land als Zuid-Afrika vroeg
de lokale organisatie een be-
wijs dat we christenen waren,
wat we niet hadden. En voor
de organisatie in Haiti moesten
koppels vijf jaar getrouwd zijn,
wat we toen niet waren. Zo
kwamen we uit bij Ethiopié.
Het jaar voordien waren we
er nog op reis geweest en dat

was ons heel erg bevallen. Die
voorkennis is wel een meer-
waarde.”

Kennis van het land
van herkomst

Vandaag halen adoptieouders
hun kind zelf op in het land
van herkomst. Zo leren ze

de context van het kind, de
gebruiken en cultuur van zijn
of haar land kennen. Essen-
tieel volgens Yamuna, wiens
adoptieouders destijds niet af-
reisden en haar enkel in Belgié
opwachtten. “Ik heb de hele
vlucht geweend. Mijn adoptie-
ouders wisten niets over India.
Toen ik naar Belgié kwam,
wilden ze dat ik in een bed
sliep, maar dat kende ik niet.
De meeste kinderen in India
slapen immers op de grond. Tk
was heel bang. Omdat ik maar
niet wou stoppen met huilen,
kreeg ik er vaak van langs. Ze
hebben me nooit gevraagd
waarom ik huilde of hoe ik

me voelde. Ook niet later op
school. Tk was in Belgié en
vanaf dag 1 moest ik hun nor-
men en waarden naleven.”

An en Dirk gaan heel open
om met adoptie en delen wat
ze weten met hun kinderen.
De biologische ouders zijn
gekend, net als de broers en
zussen. Ze praten erover als de
kinderen er zelf naar vragen.

Wat met adoptie door
holebikoppels of alleenstaanden?

Die zijn op dit moment 11 en
13 jaar en adoptie is niet echt
een gespreksonderwerp. Voor
hen is het voorlopig bijkom-
stig. Wel prijkt voor allebei
een groot fotoboek in de kast.
Als ze later naar Ethiopié wil-
len gaan, staan de koffers van
An en Dirk alvast gepakt. Dat
ze het zo goed willen doen,
verklaart Dirk door de dub-
bele verantwoordelijkheid die
hij voelt. Ten opzichte van de
kinderen, en ten aanzien van
de biologische ouders.

Meer aandacht
voor nazorg

Het gebrek aan (kennis rond)
nazorg kan voor zowel de
geadopteerde als voor de
adoptieouders beter. Toen
Yamuna eindelijk de moed
had gevonden om te getuigen
over de moeilijke relatie met
haar adoptievader, ging ze
op 17-jarige leeftijd bij het
adoptiebureau in Gent langs.
Ze kreeg er geen gehoor. Ze
kon bij geen enkele andere
instantie terecht.

Bij An en Dirk klinkt
eenzelfde geluid. “Misschien
heeft het te maken met de in-
tense begeleiding vooraf. Die
is heel uitgebreid en grondig.
Het valt dus op dat je er plots
alleen voor staat van zodra de
kinderen er zijn. Na twee ge-

sprekken was er geen contact
meer. Wij hebben zelf extra
informatie en foto’s ingewon-
nen over de huidige situatie
van de biologische ouders. Om
te anticiperen op vragen die er
toch ooit zullen komen.

Wij prijzen ons geluk-
kig met onze schatten van
kinderen, maar ik kan me
voorstellen dat mensen bij wie
het adoptieverhaal minder vlot
loopt met veel vragen zitten.
Wat bij hechtingsstoornissen?
Wij weten niet bij wie je dan
terechtkunt. Gelukkig verloopt
ons adoptieverhaal heel posi-
tief. Zelfs beter dan wat we er
van verwacht hadden.”

Leen Van Damme van het
Vlaams Centrum voor Adoptie:
“Je kunt altijd aankloppen bij
je adoptiedienst. Doe je dat
liever niet, dan kun je contact

opnemen met het Steunpunt
Adoptie. Het Steunpunt biedt
ondersteuning en nazorg aan
alle partijen van de adoptie-
driehoek: geadopteerden,
(kandidaat-)adoptieouders en
afstandsouders. Zij bemid-
delen ook bij problemen. In
sommige gevallen verwijzen
ze door naar een specialist.”

Hoop op hereniging

Op de vraag of Yamuna denkt
ooit antwoorden te krijgen op
haar vragen en herenigd te
worden met haar biologische
moeder, klinkt ze strijdvaar-
dig: “Soms heb ik het gevoel
van wel. Onlangs is een vrien-
din gestorven en ik weet niet
waarom, maar iets in mij zei
me dat mijn moeder nog leeft.
Mensen denken dat de hoop
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slijt met de jaren. Niets is
minder waar: het zal pas stop-
pen met malen in mijn hoofd
als ik antwoord krijg op mijn
vragen. Ik heb al verschillende
mails gestuurd naar een paar
zusters in India maar zon-
der resultaat. Ik begrijp niet
waarom ze zo geheimzinnig
doen. Elke persoon heeft toch
het recht om zijn roots te ken-
nen? Het grote probleem vol-
gens mij is dat er zoveel geld
mee gemoeid is. Als sommige
zusters in India die adopties
regelen, zich wat meer zouden
bekommeren om het welzijn
van het kind dan om geld, dan
waren we al een grote stap
vooruit. Als ik er toch in slaag
mijn moeder ooit te vinden,
dan ga ik direct terug.” e

*An en Dirk zijn fictieve namen
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betreft of een wettelijke maximumleeftijd. Bij buitenlandse
adoptie worden vaak bijkomende voorwaarden gesteld
door de herkomstlanden zoals het verplicht getrouwd zijn
en het niet toelaten van adoptie door holebikoppels. Dat
beperkt de keuzemogelijkheden van deze kandidaat-adop-
tieouders. Vandaar het grote aantal holebikoppels dat zich
aanmeldt voor binnenlandse adoptie. 1 op de 2 kinderen die
in 2016 binnenlands werden geadopteerd, zijn bij koppels
van hetzelfde geslacht geplaatst.

Om te adopteren moet je in ons land aan een aantal voor-
waarden voldoen. Je bent minstens 25 jaar oud en minstens
15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert, je volgt het
verplichte voorbereidingsprogramma en je wordt geschikt
verklaard door de familierechter. Je kunt zowel als alleen-
staande of als koppel adopteren. Koppels, ook holebikop-
pels, kunnen enkel samen adopteren als ze getrouwd zijn,
wettelijk samenwonen of minstens 3 jaar (feitelijk) samenwo-
nen. Er geldt in Belgié geen voorwaarde wat het geslacht
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